


PULS

never work alone

Hoe lang blijft de regering nog doof?!

Op het eerste gezicht? Een vrolijke tekening.

Maar wie goed kijkt, ziet de realiteit:

Begeleiders die handen tekort komen en niet toekomen aan waar het
echt om draait. Al spelend leren met de kinderen.

We zeggen: kinderopvang is een recht. Geen luxe. Geen bijzaak.
Als ouder wil je je kind met een gerust hart kunnen achterlaten in de
liefdevolle handen van de kinderbegeleiders, de tweede mama’s en papa’s.

Vandaag vragen we wat elke ouder, elke begeleider en elk kind verdient:

 Haalbare loopbanen zodat jonge mensen voor deze belangrijke job
willen en kunnen kiezen.

* Eerlijke lonen omdat waardering begint met een degelijk inkomen.

* Een stevig statuut want de meeste onthaalouders bufferen al jaren,
zonder vangnet.

(Buitenschoolse) kinderopvang is geen kostenpost. Het is een investering
in de toekomst van morgen. Daarom maken wij ons nu extra zichtbaar —
in onze kinderopvang, op straat, op papier én met kleurpotloden

Samen maken we kinderopvang opnieuw menselijk. Voor wie groeit. En
voor wie begeleidt.



